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Naam: Maryam K. 

Woonplaats: Utrecht 

Leeftijd: 7 jaar 

Beperking: Dyslexie, ADD 

Hulpvraag: Ondersteunen bij taaloefeningen, werken aan zelfvertrouwen  

Naam stagiair: Anna M. 

Studie: Toegepaste Psychologie 

Stagedag en -tijden: Elke woensdagmiddag 14.00 – 17.00 uur 

 

27 september 2023 

Moeder belde me gisteren dat Maryam ziek was. Helaas vanochtend nog steeds. Volgende 
week ga ik weer als het goed is.  

20 september 2023 

Maryam stond al voor het raam en liep meteen naar de deur om open te doen. Vervolgens 
durfde ze nog niet veel te zeggen, maar na een kopje thee met moeder kwam ze 
langzaamaan los. De broer van Maryam was er ook. Ik merkte aan Maryam dat ze snel werd 
afgeleid toen we samen een boekje gingen lezen. Ik ben benieuwd of dit te maken had met 
de eerste echte keer dat ik kwam, of dat dit vaker zal gebeuren. Misschien dat we volgende 
keer even een rustige plek in huis moeten opzoeken. 

Moeder was weer heel gastvrij en had allerlei lekkers klaargezet. Heel lief, maar ook een 
beetje ongemakkelijk. Van mij hoeft ze me niet elke keer zo uitgebreid te verwennen. Hoewel 
ik wel weer begrijp dat het iets is wat met hun cultuur te maken heeft. Ik ga eens kijken of ik 
iets aan de theorie van interculturele communicatie van school kan hebben bij het gezin. 

Al met al was het een gezellige middag. Ik heb Maryam al wat beter leren kennen en ga ook 
nadenken hoe ik haar een beetje uit haar schulp kan krijgen. Voor nu denk ik dat ik vooral 
nog moet aansluiten bij wat er gebeurt en wat ik zie in haar gedrag. 

De volgende keer: ga ik met Maryam naar de bibliotheek. Ik ga kijken wat voor onderwerpen 
ze interessant vindt en daarvan dan wat boekjes meenemen op haar niveau. Ook even 
nagaan of ze iets hebben specifiek voor kinderen met dyslexie. Misschien kunnen we ook in 
de bieb alvast wat lezen als moeder het goed vindt, wie weet is het daar rustiger dan thuis. 

13 september 2023 

Kennismaking 

Vandaag ben ik voor het eerst naar Maryam geweest. Met moeder had ik al een leuk 
gesprek over de telefoon. Bij binnenkomst was ze ook heel vrolijk en gastvrij. Dit gaf een 



echt welkom gevoel. Wat me opviel bij het gezin is dat moeder alles wilt doen voor haar 
kinderen maar ze geeft wel aan dat het een zware last is. We hebben over Maryam gepraat 
en over wat de moeder graag nog wilt dat ik haar bij ondersteun. Ook hebben we besproken 
dat we elke week als ik bij hun thuis kom we dan gaan bespreken wat we samen gaan doen. 
Dit kan variëren tot buiten spelen en daarbij contacten leggen met de buurkinderen, 
gezelschapsspellen en vooral spellen gericht op lezen of voorlezen. Maar eerst is het de 
bedoeling dat ik Maryam leer kennen en zo ook haar niveau zodat ik haar echt passend hulp 
kan bieden. Ik denk dat een band opbouwen bij Maryam wel belangrijk is. Ze is best 
verlegen, maar tegelijkertijd merk ik dat ze wel genoot van de aandacht die ik haar gaf door 
vragen te stellen over de spulletjes op haar kamer. 

 

 


